
 

 
 

 

Nieuwsbrief 27 feb. – 6 mrt 2026 

 

 
Kerkdiensten 
Zondag 1 maart 9.30 uur dhr. Paul Koster, Den Haag 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Libanon 2. Kerk 
 

Komende diensten 
Zondag 8 maart 9.30 uur Bettelies Westerbeek, Den Haag 
Zondag 15 maart 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten. Viering Heilig Avondmaal 

 
Bij de dienst van 1 maart 

In de preek op 1 maart staat het verhaal over Jezus in de synagoge te Nazaret 
centraal [Marcus 6: 1-6]. Zijn boodschap over het Koninkrijk Gods wordt daar niet 
geaccepteerd, zelfs niet door zijn familieleden. 

Dit verhaal lijkt in een bepaald opzicht op het verhaal over Jozef, in het Oude 
Testament [Genesis 37: 1-11]. Jozef had gedroomd dat zijn vader, moeder en 11 

broers zich zouden buigen voor hem. Dat ging zelfs zijn vader Jacob te ver. En toch 
was dat precies wat later zou gebeuren - want het was een voorspellende droom. 
We gaan nadenken over de vraag: wat zou Jezus zeggen, als hij nu had geleefd, in 

2026? 
Paul Koster 

 

Van de diaconie 
Zondag 1 maart is de voorjaarszendingscollecte voor Libanon  
Meebouwen aan een stabiele samenleving  
De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan alleen 

academische kennis aan zo’n 600 studenten. Naast vakken als 
bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen krijgen 

studenten ook geestelijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun 
vakgebied, geloof en persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele 
samenleving. Wilbert van Saane en Mirjam Polak, uitgezonden vanuit Nederland en 

ondersteund door Kerk in Actie, werken er als studentenpastor en bijbeldocent, en 
docent psychologie. Samen helpen zij jongeren leiders te worden die een verschil 

kunnen maken. Student Alik vertelt: “Mirjam heeft me echt geholpen. Eerst durfde ik 
nauwelijks te praten, nu droom ik van een master én van het publiceren van mijn 

eigen werk.” Haigazian is méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, 
studie en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Via het programma zending 
ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk. Je kunt dit werk steunen door een gift 

over te maken op rekening van de diaconie: NL90 RABO 0368 1000 49, o.v.v. ‘KiA 
Meebouwen Libanon’. 

Lees meer op kerkinactie.nl/meebouwenlibanon  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
 

 

 De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron.  

 Beide collectes van harte bij u aanbevolen! 

 U kunt uw bijdrage leveren in de mandjes vooraan in de 

kerk, met de QR-code of op de rekeningnummers van de    

diaconie  o.v.v. “Libanon” en van de kerk. 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/meebouwen-aan-een-stabiele-samenleving/
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 
 

Biddag 11 maart 

Woensdag 11 maart is het weer Biddag voor Gewas en Arbeid. De diaconie nodigt alle 

gemeenteleden weer uit voor een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Daarna zullen 

we een korte viering hebben over een passend 

onderwerp. We vertrouwen weer op een 

gezellige avond! 

Op de zondagen 1 en 8 maart zal in de hal 

van de kerk een lijst liggen waarop u kunt 

inschrijven voor deelname. Ook worden 

enthousiaste koks uitgenodigd een bijdrage te 

leveren aan de maaltijd. Omdat Biddag altijd 

in de 40-dagentijd valt, is deze eenvoudig.  

We beginnen met de maaltijd om 18.00 uur. 

Deuren open om 17.45 uur. Rond 20.00 uur besluiten we de bijeenkomst. 

 

Collecteopbrengsten gezamenlijke diensten 

Omdat de afgelopen gezamenlijke diensten in de hervormde kerk hebben 

plaatsgevonden, komen de opbrengsten niet in onze verslaglegging terug.  

De collecte in de gezamenlijke Kerstavonddienst voor Kinderen in de knel heeft  

€ 519,59 opgebracht. De collecte in de oecumenische dienst in de Week van gebed 

voor de eenheid voor Open Doors heeft € 758,65 opgebracht. 

 

Meeleven 
We leven mee met de zieken, de mensen die verdrietig zijn en de eenzamen. 
We wensen degenen die komende week geopereerd worden of een spannende 

behandeling moeten ondergaan, sterkte.  
En voor allen geldt: Er is er Een, Die er bij is! 

We feliciteren alle jarigen en wensen hen Gods zegen op hun nieuwe levensjaar!  
 
Vragen 

Misschien loopt er iemand rond met een vraag. Over het leven, het geloof of de kerk. 
Misschien heb je iets op je hart en zou je je hart best eens willen luchten. 

Mail of bel me gerust. (DMB) 
 
 

 
        

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


 
Afscheid van Wateringen 
En toen was daar ineens die woning in Gouda. Levensloopbestendig, letterlijk op de 

rand van stad en natuur en vlakbij onze dochter Marlies en haar gezin! Eigenlijk 
zochten we niet actief naar een andere woning, zeker niet buiten het ons zo 

vertrouwde Wateringen. En als we al eens op Funda keken, dan spraken de 
aangeboden woningen ons niet aan.  
Maar ja, als je wat ouder wordt, ga je toch nadenken over je woonsituatie. Zou onze 

toekomstige woning misschien ergens anders staan? Voor de grap keken we eens in 
Gouda, en meteen was het raak! 

Eigenlijk zou je over zo’n stap eerst eens goed willen nadenken. Maar ja, in deze 
woningmarkt… Desondanks voelden we allebei dat dit onze woning zou kunnen zijn en 
vroegen God om raad.  

De advertentietekst sprak van ‘instapklaar’ en ‘goed onderhouden’, maar we zagen al 
snel dat dat niet helemaal juist was. Toch hielden we het goede gevoel en besloten 

een bod uit te brengen. Maar inmiddels was er wel een biedingstermijn ingesteld. We 
hadden nog maar vier dagen (inclusief het pinksterweekend); eigenlijk te krap voor 
het maken van een goede begroting voor de verbouwing of overleg met onze 

financiële adviseur en het uitbrengen van een goed onderbouwd bod. Wonder boven 
wonder lukte het allemaal en werd ons bod geaccepteerd. Die vier dagen (en eigenlijk 

ook de paar dagen daaraan voorafgaand) verliepen wonderlijk: we voelden ons naar 
Gouda geleid. 
Inmiddels zijn we vijf – moeilijke – maanden verder. Maanden met tegenslag en 

verborgen gebreken. ‘Om het beloofde land te bereiken, moet je eerst door de 
woestijn’, zo voelde het.  

Maar inmiddels is de woning bijna klaar en 11 maart staan de verhuiswagens voor de 
deur. Nu zijn we afscheid aan het nemen van al het vertrouwde hier in Wateringen, 
ook van De Lichtbron. Wij hebben de onderlinge betrokkenheid binnen onze gemeente 

enorm gewaardeerd en die zullen we gaan missen. Wij hopen en bidden dat onze 
gemeente de komende jaren weer een duidelijk toekomstbeeld zal krijgen en tot bloei 

zal komen! 
De liefde van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met 
de Heilige Geest zij met ons allen. 

Hartelijke groet, 
Chiel en Irene Dikken 

(Vivaldistraat 9, 2807 HT Gouda) 
 

Afscheid van Irene en Chiel Dikken  
Irene en Chiel Dikken gaan onze gemeente de Lichtbron op 11 maart verlaten. 
Op zondag 1 maart bent u allen in de gelegenheid om tijdens de koffie afscheid van 

hen te nemen. In het verleden zijn Irene en Chiel onder andere actief geweest in het 
jeugdwerk, later is Chiel betrokken geweest als ouderling, meedenken over het 

beleidsplan, administrateur en ontwerper van de huidige website. 
Door gezondheidsproblemen was Irene de laatste jaren niet meer in de gelegenheid 
om de kerkdiensten bij te wonen, maar zij vierde deze mee via de livestream en bleef 

altijd meeleven. 
Ook waren Irene (in het verleden) en Chiel (tot nu) enthousiaste deelnemers aan de 

gespreksgroep en hadden daarin een waardevolle inbreng. 
Chiel en Irene, dank jullie wel voor jullie vertrouwen en bijdrage in de gemeente. Wij 
wensen jullie namens allen een mooie toekomst in Gouda. 

Ga met God en hij zal met je zijn 
Jou nabij op al je wegen 

Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en hij zal met je zijn 
 

Namens de kerkenraad,  
Ria Jongerius 

 

 



 

  

 

 
       

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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